Aanbevelingen met favoriete boeken van Duitstalige auteurs:

Adriaan van Dis (auteur)

Judith Schalansky - Pocketatlas van afgelegen eilanden

Jan Wagner - Regentonvariaties

Thomas Bernard - Houthakken

Stefan Zweig - Fantastische nacht en andere verhalen.

Sabin Bode- Die vergessene Generation. (Die Kriegskinder brechen ihr Schweigen)

Ernest van der Kwast (auteur)

Robert Seethaler - Een heel leven
Benedict Wells - Het einde van de eenzaamheid
Peter Wohlleben - Het verborgen leven van bomen

Wepke Kingma (Nederlandse ambassadeur in Duitsland)

Juli Zeh: Ons soort mensen

Arno Geiger: onder de Drachenwand
Patrick Susskind: Het parfum

Gunter Grass: de blikken trommel
Thomas Mann: Buddenbrooks

Margriet Brandsma (journalist)

Juli Zeh - Ons soort mensen
Jana Hensel - Zonenkinder
Siegfried Lenz - Duitse les
Christa Wolf - De gedeelde hemel
Rainald Goetz - Johann Holtrop

Ineke Dezentjé Hamming (voorzitter van werkgeversorganisatie FME-CWM)

Patrick Suskind - Het parfum

Arno Geiger - De oude koning in zijn rijk
Jan-Philipp Sendker - De stem van het hart
Inger-Maria Mahlke - Archipel

Frank Schatzing - Breaking News



Ewout van der Knaap (germanist en literatuurwetenschapper)

Wolfgang Herrndorf - Tsjik

Robert Seethaler - De Weense sigarenboer
Jenny Erpenbeck - Een handvol sneeuw
Christian Kracht - Imperium

Robert Menasse —De hoofdstad

Sa8a Stanisi¢ - Herkunft (wordt thans vertaald)

Eva Cossée (uitgever)

Hans Fallada - Alleen in Berlijn

Erich Maria Remarque - De nacht in Lissabon

Milena Michiko Flasar - Een bijna volmaakte vriendschap
Kristine Bilkau - De gelukkigen

Anna Gmeyner - Manja

Thomas Walter (Duitse ambassade)

Nino Haratischwili - Het achtste leven (voor Brilka)
Juli Zeh - Ons soort mensen

Eugen Ruge - In tijden van afnemend licht

Ferdinand von Schirach - Schuld

Judith Schalansky - De lessen van mevrouw Lohmark

Ton Nijhuis (directeur Duitsland Instituut Amsterdam)

Robert Musil - Der Mann ohne Eigenschaften
Thomas Bernhard - Alte Meister

Stefan Zweig - Erzahlungen

Joseph Roth - Radetzkymars

Sigmund Freud — Das Unbehagen in der Kultur



