Poézieweek

28 januari — 3 februari
Laat je elke dag verrassen door een nieuw gedicht

In het kader van de Poézieweek deelt onze lees-/mediaconsulent Martijn
elke dag een gedicht.

Ontdek de prachtige kant van poézie: Toveren met taal, spelen met
letters, schilderen in woorden.

28 januari

Vraag

Ga je mee

een luchtje scheppen
een windje snuiven
een waaitje wuiven?

Ga je mee

een neusje halen
een hartje luchten
een potje zuchten?

Ga je mee

een lachje proesten
een geeuwtje gapen
een snurkje slapen?

Jos van Hest (1946)



29 januari

Kleuterrap

Flapper met je oren
Peuter in je neus

Duw je buik naar voren
Maak jezelf een reus
Dansen met je billen
Handen naar de grond
Even lekker gillen

Draai een rondje rond

Monique Beukema



30 januari

Toetje
Toe
tje

Wij zijn gek

omen voor een lek
kere kak

etoe toe.

Die is van slag

room met pis
tachenootjes en koe
k.

De kok krijgt een bed
ankje. Wat een heer
lijke kak

etoe toe.

Mmmmmmm
et een lepeltje erbij.

Joke van Leeuwen



31 januari
1-1

In plaats van de som
leverde ik een gedicht in
bij de wiskundeleraar.

Hij zei: ik snap het niet.
Ik zei: dan staan we quitte.

Erik van Os



1 februari

Lttrs

mt zsntwntg lttrs
mkn mnsn wrdn.
mt zsntwntg lttrs

schrvn mnsn vrhin.

twntg mdkInkrs
zs klnkrs...

knnn wwrdn mkn zndr klnkrs?
knnn w vrhin schrvn zndr klnkrs?

Isjdz tkst bgrpt...
Is jdz tkst kntlzn...

Danwel!

Marion van de Coolwijk



2 februari

Ik vind je veel te lief

Ik ben zo lenig door de warte
eh zo warrig door de lente

Ben in de pladerbloesemwar
de kiezelende stralenwar

de gniechelende stikkewar
de stommestillestarenwar

Ik bloos me alle klauren
spruttel woorden it mijn mond
L strikkelen mijn lippen over
donken languit op de grond

Ik warred en ik zwarrel maar

ik krabbel wel een brief

Zo hardop zeggen lukt me niet
ik vind je veel te liaf

Simon van der Geest



3 februari

Strand

De zon schijnt alle grote mensen plat —
Ze liggen slap als plantjes.

maar ik sta hier,

Ik heb een emmertje met zee

en ik ben nat.

Wat doe ik? Water geven.

O jee,

Zes moeders overeind gespat.

Edward van de Vendel



