
Op donderdag 5 februari kwamen op onze 
fiets vanaf de Malpie terecht bij de 
Valentinuskapel in Westerhoven. We 
wilden een kaarsje aansteken voor ieders 
gezondheid en geluk.  

Zoekend in beurzen tot de conclusie geko-
men nee, we hebben geen muntgeld bij, 
alleen briefje van 20 euro. Een mevrouw 
die kennelijk voor ons ook een kaars ont-
stak had het een en ander van het zoeken 
naar muntgeld meegekregen. Ze vroeg: 
“Willen jullie ook een kaars aansteken?”  
Wij: “Inderdaad maar geen muntgeld”. 
Mevrouw: “Wacht maar ik kijk even.” Ze 
loopt naar d’r auto en geeft ons 1 euro. “Zo, 
kunnen jullie ieder een kaars branden”. Na 
veel dankjewel ’s en haar antwoord:  “Ja, 
als je bij zo’n kapel bent moet je toch een 
kaars aansteken”, stapte ze in de auto en 
reed weg.  
 
Onbekende mevrouw: heel hartelijk 
bedankt.

Frans en Rose-Berthe van der Loop


